
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klachtenformulier 

Datum: ………………………………………………………………………………………. 

Klacht/tip of opmerking: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Vrijblijvend naam ifv antwoord: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 
  



 

Dag allemaal 

 

Wat vliegt de tijd, de 2e maand van het jaar zit er alweer 

op. Maar we kunnen terugkijken op heel wat mooie 

momenten. Verder in dit nummer enkele sfeerbeelden. 

 

Met de maand maart in het vooruitzicht komt ook de lente 

dichterbij. De warmte van de zon, de vitamientjes en 

gezelligheid die ze hiermee in huis brengt doet ons allen 

goed. 

We maken van het begin van de lente dan ook graag een 

heuse sfeervolle week met o.a. een fris aperitiefje, een 

vrolijke quiz en plantnamiddag waarbij we het mooie weer 

in huis brengen. 

 

Verder willen we graag vrouwendag vieren, dat op dinsdag 

8 maart doorgaat. Uiteraard willen we ook onze mannen 

niet vergeten, in tegendeel, de dag voordien voorzien we 

speciaal voor hen een gezellige koersnamiddag. Ambiance 

verzekerd! 

 

Voor nu wensen we jullie allen veel leesplezier! 

Fijne groetjes en tot binnenkort!  

 

 

 
  

INLEIDEND WOORDJE  



KALENDERWEETJES 

 

Belangrijke dagen in MAART: 
 

1 MAART:   Complimentjes dag 
 

6 MAART:   Dag van de Logopedist 
 

8 MAART:   Internationale vrouwendag 
 

14 MAART tot 20 MAART: week van de diëtist 
 

15 MAART:   Dag van het sociaal werk 
 

20 MAART:   Officiële start van de LENTE!! 

    Dag van de zorg 
 

21 MAART:  Internationale dag tegen 

rassendiscriminatie  

   Werelddownsyndroomdag 
  

22 MAART:  Wereldwaterdag 

23 TOT 27 MAART: Week van de verpleegkundigen en 

                                 vroedvrouwen.  

 

 

ZOMERTIJD 

De nacht van zaterdag 26 MAART  

op zondag 27 MAART:  

2 UUR WORDT 3 UUR  

 
 

  



ENKELE WEERSPREUKEN 
 

 

Met maartse sneeuw de was gedaan, 

alle vlekken naar de maan. 

 

Waait de wind in maart te fel, 

veel fruit verwacht men wel. 

 

Zaai niet in maart te vroeg, 

d’r is nog tijd genoeg. 

 

Een droge maart is goud waard, 

als het in april maar regenen wil. 

 

Die zichzelve wel bemint, 

wachte zich voor maartse zon en aprilse wind. 

 

 

 

 

 

 
 

(bron: mooie spreuken.net) 
 
 

 



 

WELKOM IN ONS RUSTHUIS 
 

 

VAN HARTE WELKOM! 

 

Op maandag 7 februari kwam mevr.Dewintere Rosette  

bij ons wonen op kamer 309 

 

Op woensdag 9 februari kwam dhr. Mergan Freddy  

bij ons wonen op kamer 406 

 

Op donderdag 10 februari kwam Mevr. Jonckheere 

Gabriëlle bij ons wonen op kamer 206 

 

Op vrijdag 25 februari kwam Dhr. Bouckhuyt Daniel 

bij ons wonen op kamer 104 

 

Op maandag 28 februari kwam Dhr. Vandermeersch Jose 

bij ons wonen in K 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



JARIGEN 
 

JARIGE BEWONERS  
 

Neirinck Georgette (K302) 

Wordt op 12 maart 90 jaar! 

 

Jonckheere Gabrielle (K206) 

Wordt op 12 maart 89 jaar! 

 

Wyckhuyse Adrienne (K 112) 

wordt op 13 maart 85 jaar! 

 

Demeulemeester Christianna (K003) 

Wordt op 17 maart 82 jaar! 
 

Anckaert Raphael (K 315) 

wordt op 21 maart 72 jaar!  

 

Dierick Etienne (K 307) 

Wordt op 31 maart 65 jaar! 
 

 

 

 

 

 
 

VAN HARTE GEFELICITEERD!!! 

  



 

OVERLEDEN BEWONERS 
 

Op dinsdag 1 februari namen we afscheid van 

dhr. Frans Vansteenkiste, 

Frans verbleef op kamer 206 op het tweede verdiep. 

 

 
 

Op vrijdag 4 februari namen we afscheid van  

Dhr. Wilfried Hondekeyn, 

Wilfried verbleef op kamer 309 op het derde verdiep. 
 

 

 

Op vrijdag 18 februari namen we afscheid van 

Dhr. Verstraete André 

André verbleef op kamer 104 op het eerste verdiep 

 

 

Op maandag 21 februari namen we afscheid van 

Mevr. Waelkens Marie – Christine 

Marie – Christine verbleef op kamer 210 

op het tweede verdiep 

 

 

Op zaterdag 26 februari namen we 

afscheid van  

Mevr. Missant Anita 

Anita verbleef op kamer 207 op het tweede 

verdiep 

 

Veel sterkte aan familie, vrienden en kennissen ! 



SFEERBEELDEN 

We maakten spaghetti op het 4e verdiep o.l.v. Eddy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentijnsdiner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EXTRA LEESPLEZIER 
 
Ik wou dat ik ... 
 

Oh, hoe vaak zeggen mensen dat wel niet, ik wou dat ik ... en niet 

alleen grote mensen maar kinderen net zo goed. 

Dan zeggen die: ik wou dat ik een ijsje kreeg, maar is dat wel echt 

willen? Krijg je het vandaag niet, dan morgen wel. 

Of de jongen zegt: ik wou dat ik brandweerman was. Tja, dan 

moet je nog veel jaren goed je best doen, want je bent pas 8 jaar 

knul. 

Alle kinderen hebben kleine wensen, voor kleine dingen, maar ze 

weten vaak nog niet hoe ze erover kunnen dromen, zodat het 

eventjes lijkt alsof het echt zo is en alsof ze het echt zouden 

hebben. 

 

Grote mensen wensen vaak grote dingen en dromen daar dan een 

beetje over. Dat is fijn om te doen, want het helpt wanneer ze 

zich even niet zo gelukkig of blij voelen. Dan wensen ze dat het 

eens ophield met regenen, een klein wensje dus, maar vaker 

wensen ze dat ze een grotere auto hadden, of meer geld konden 

verdienden. 

 

Nee, dat is niet wat ik zou wensen. Ik denk wel eens ... ik wou dat 

ik kon toveren ... dat kan natuurlijk nooit, maar wat is het leuk om 

daarover te dromen. Ik zou dan iedere dag wat anders willen 

toveren want er zijn zoveel mooie dingen die ik zou willen doen en 

meemaken. Ja, het zijn maar dromen, maar lijkt het jou ook niet 

fijn om eens in een droom te leven en te kunnen zijn wat je wilde? 

 

Ik zou wensen dat ... ik een vogel was en vanaf een boomtak zou 

kijken in de tuinen van de mensen; ik zou de mooiste kleuren 

veren hebben; ik zou zo heel erg mooi voor hen zingen en ik zou 

zien hoe fijn de mensen dat vinden.  

  



Het is mooi om naar blije mensen te kijken. Ik zou de blauwe 

lucht in vliegen en vreemde landen kunnen zien, zo diep onder mij 

dat alle huizen en auto's klein lijken en alle mensen nog veel 

kleiner, en overal waar ik even zou uitrusten zou ik voor die 

mensen zingen. 

 

Ik zou wensen dat ... ik een prachtige bloem was, misschien een 

roos, maar dan zonder die dorens natuurlijk. Ik zou heerlijk 

geuren, en dan wou ik dat ik weggegeven werd aan iemand die er 

blij van zal worden; een kind in een ziekenhuisbed, zodat de hele 

kamer niet naar ziekenhuis ruikt maar naar een grote 

bloementuin. Of, ik zou gegeven willen worden aan die oude 

mevrouw die altijd alleen in haar huis zit. Ze herinnert zich 

misschien wel die mooie bloemen die eens in haar tuin stonden, en 

ze zou gelukkig met mij zijn omdat er iemand aan haar gedacht 

had en haar mij heeft gegeven. 

Weet je dat het niet eens een heel mooie, geurende bloem, hoeft 

te zijn om iemand een plezier te doen? Het kunnen ook gewoon 

die kleine bloempjes uit het gras zijn waarmee je iemand erg blij 

kan maken. 

 

Ik zou wensen dat ... ik muziek was. Voor de heel kleine mensjes 

zou ik dan slaapliedjes spelen, of een heel zacht melodietje 

waardoor ze rustig in slaap kunnen vallen en mooi kunnen dromen 

over dingen die hen blij maken. Oh ja, het zullen alleen fijne 

dromen zijn. Voor de grote kinderen zou ik geen liedjes spelen 

denk ik, want die kinderen zal ik willen leren dat muziek niet 

alleen hard en erg hard is, maar ook lief, als een aai langs je wang, 

of als een kusje van een vriend of vriendin; mijn muziek zal in hun 

hoofd en in hun hart blijven klinken en ze zullen leren hoe mooi ik 

kan zijn. 

Voor grote mensen zou ik zijn om bij uit te rusten na een dag 

hard werken, of als troost voor wanneer ze verdrietig zijn. 

 

 



Ik zou wensen dat ... ik een ontdekkingsreiziger was., want dan 

zou ik echt een groot avontuur beleven. Ergens een land zoeken 

waar nog nooit witte mensen, zoals ik, geweest waren. Het zou 

een land zijn met een oerwoud vol hoge bomen en met bloemen en 

dieren die nog nooit iemand zag, behalve dan de mensen die altijd 

in dat oerwoud woonden natuurlijk. Ik zou de vruchten eten van 

de struiken en drinken uit een beekje, en dan zou ik op een dag 

een van die mensen ontmoeten die in dat grote bos wonen. Het zal 

even schrikken zijn hoor, want deze mens is echt erg zwart; zijn 

vel, zijn haren, en hij heeft een pijl en boog. Hij heeft ook veren 

in zijn haar en om zijn nek een touwtje met een grote tand eraan. 

Hij heeft bijna geen kleren aan, want het is er heel erg warm 

waar we zijn. Ik denk dat hij ook van mij een beetje schrikt, want 

een witte mens had hij nog nooit gezien. We kunnen alleen naar 

elkaar glimlachen, want wat hij zegt versta ik niet en hij begrijpt 

niet wat ik zeg. Als ontdekkingsreiziger zie ik allemaal nieuwe 

dingen waarover ik later zal kunnen schrijven. En, nee, ik zal niet 

vertellen waar ik was, want de zwarte mensen moeten rustig en 

veilig in hun woud kunnen blijven leven. 

 

Ik zou wensen dat ... ik een lekker snoepje was. Dan zou ik aan jou 

gegeven worden wanneer je erg braaf was geweest, of erg goed 

je best had gedaan. Ik zou misschien smaken naar ... sinaasappel, 

of naar kersen, of naar wat jij erg lekker vindt. Je zou mij niet in 

stukjes bijten (au-au, dat heb ik liever niet hoor) maar heel 

tevreden aan mij sabbelen tot ik helemaal gesmolten was. Ik zou 

je wel snel even gezegd hebben: en nu je tanden poetsen hoor! 

Want, al ben ik een heel lekker snoepje, en ben je blij wanneer je 

mij krijgt, ik kan gevaarlijk zijn voor kindertandjes, maar dat wist 

je natuurlijk al. 

 

Ik zou wensen dat ... ik een vlinder was. Niet zo een gewone gele 

of witte, nee een vlinder met mooie kleuren. Ik zou ook een grote 

vlinder zijn en ik zou in je tuin de bloemen vinden om van te 

proeven. Wanneer de kinderen en de grote mensen me zouden 



zien, dan zeggen ze: oh, kijk daar eens, zo'n grote mooie vlinder 

heb ik nog nooit gezien. Soms zou ik even uitrusten op zo'n bloem 

en even mijn vleugels tegen elkaar leggen; vlinder zijn en van alle 

bloemen willen proeven is een zwaar werk hoor. Ik zal zo mooi zijn 

dat de mensen mij niet zullen willen vangen; ze zullen denken: die 

is zo mooi, die hoort in de natuur, in mijn tuin, zodat ik er naar 

kan kijken. Vlinders maken mensen vrolijk omdat ze alleen komen 

wanneer het mooi weer is en de zon schijnt. 

 

Ik heb nu al een heleboel gewenst, allemaal dingen die mij, of jou 

en jou vrolijk maken, of blij. Ikzelf vind het mooie wensen want ik 

wil alle mensen - groot en klein - zo graag gelukkig en blij maken. 

Mijn wensjes zijn allemaal kleine droompjes, of kleine 

avontuurtjes. Ik heb er nog maar twee voor jullie: 

 

Ik zou wensen dat ... alle mensen zo af en toe eens zullen wensen 

iets of iemand anders te zijn, of eens ergens anders te zijn. Dat 

hun wensjes hen eventjes laten vergeten dat er dingen zijn, 

iedere dag, die niet zo fijn zijn. Je kunt pijn hebben omdat je 

gevallen bent, of straf hebben gekregen omdat je erg stout was, 

of gewoon - wanneer je even niet weet wat je zou willen doen. Op 

die momenten kan een klein droompje je dat even laten vergeten 

en kan je blij en gelukkig zijn. 

 

En ... als laatste zou ik wensen dat alle mensen zullen kunnen 

blijven dromen. Ik heb hen verteld hoe dat kan. 

(kortverhalen.nl) 

  



ACTIVITEITEN MAART 

 

Dinsdag 1 maart 2022 

Animatiezaal: Gezelschapsspelen 

2e verdiep: Spel namiddag  
 

Woensdag 2 maart 2022 

Animatiezaal: Spel namiddag 

2e verdiep: Voorlezen 
 

Donderdag 3 maart 2022 

Animatiezaal: Taal- en geheugen 

2e verdiep: Activiteit met student Darko 
 

Vrijdag 4 maart 2022 

Animatiezaal: We maken paashaasjes 

2e verdiep: Verwen namiddag  
 

Maandag 7 maart 2022 

Mannendag 
 

Dinsdag 8 maart 2022 

Vrouwendag 
 

Woensdag 9 maart 2022 

Animatiezaal: Groepsgym 

2e verdiep: Gezellige koffietafel 
 

Donderdag 10 maart 2022 

Kamerconcertjes  
 

Vrijdag 11 maart 2022 

Animatiezaal: Geen animatie 

2e verdiep: Verjaardagsfeest 

 

 



Maandag 14 maart 2022 

Animatiezaal: Sjoelbak 

2e verdiep: Gezellige koffietafel 
 

Dinsdag 15 maart 2022 

Verjaardagsfeest  
 

Woensdag 16 maart 2022 

Animatiezaal: Groepsgym 

2e verdiep: Gezellige koffietafel 
 

Donderdag 17 maart 2022 

Animatiezaal: Kamerbezoekjes 

2e verdiep: Memory 
 

Vrijdag 18 maart 2022 

Animatiezaal: Personenquiz 

2e verdiep: Gezellige koffietafel  
 

 

 

LENTE WEEK: 

Maandag 21 maart 2022 

Lente - aperitief 
 

Dinsdag 22 maart 2022 

Lente quiz 
 

Woensdag 23 maart 2022 

Groepsgym 
 

Donderdag 24 maart 2022 

We planten bloemetjes 
 

Vrijdag 25 maart 2022 

We maken smoothies 
 

 

 

 

 



Maandag 28 maart 2022 

Animatiezaal: Rad van fortuin 

2e verdiep: vertel namiddag 

 

Dinsdag 29 maart 2022 

Animatiezaal: We komen rond met de zorgbib 

2e verdiep: UNO 
 

Woensdag 30 maart 2022 

Eucharistieviering 
 

Donderdag 31 maart 2022 

Zang – en dans namiddag 

 

 

 

GEBRUIKERSRAAD 

Op dinsdag 22 februari 2022 vond opnieuw de 4 – 

jaarlijkse gebruikersraad plaats. 

Wie wenst kan het verslag bekomen. Vraag ernaar bij de 

animatie of directie.  

  



MENU MAART 
 

  

Dinsdag 1 Ajuinsoep 

met korstjes 

Bouilli in witte saus met wortelen 

en puree 

Gemengd 

fruit 

Woensdag 2 Tomatensoep Worst met rode kool en 

aardappelen  

Banaan 

Donderdag 3 Broccolisoep Varkenswangetjes met witloof en 

frietjes 

Crème 

Liegeois  

Vrijdag 4 Heldere 

kippensoep 

Gebakken kabeljauw met bonen in 

tomatensaus en puree 

ijsje 

Zaterdag 5 Groentesoep Burger met spruitjes en gebakken 

aardappelen 

Room-

dessert 

Zondag 6 Tomatensoep 

met balletjes 

Rosbief met gestoofd witloof en 

kroketten 

Gebak 

Maandag 7 Aspergesoep Prei-ham ovenschotel Huis- 

dessert 

Dinsdag 8 Prei 

Juliennesoep 

Spekburger met broccoli en 

aardappelen 

Mandarijn  

Woensdag 9 Tomatensoep 

met 

vermicelli  

Witloof in hesp met puree Banaan 

Donderdag 10 Bloemkool 

soep 

Kippengyros met ananas en 

frietjes 

Vla 

dessert 

Vrijdag 11 kervelsoep Zalm met spinazie en puree Cornet 

Zaterdag 12 Ajuinsoep Ardeense kotelet met erwtjes en 

wortelen en aardappelen 

Fruit 

Zondag 13 Tomatensoep 

met balletjes 

Konijn met appelmoes en 

kroketten 

gebak 

Maandag 14 Seldersoep  Gebraad met boontjes en 

aardappelen 

Room- 

dessert 

chocolade 

Dinsdag 15 Champignon 

soep 

Savooi stoemp met worst Flan 

Caramel 

Woensdag 16 Heldere 

tomatensoep 

Vogelnesten met champignons en 

puree 

Banaan 

Donderdag 17 Paprika -

wortelsoep 

Kip met een slaatje en frietjes Huis 

dessert 

Vrijdag 18 Aardappel - 

preisoep 

Roodbaarsfilet met knolselder 

puree 

Ijsje  



 

  

Zaterdag 19 Kervel- 

velouté 

Kippenboomstammetje met rode 

kool en aardappelen 

mandarijn 

Zondag 20 Tomatensoep 

met balletjes 

Kalkoenpavée met tomaten en 

kroketten 

Gebak 

Maandag 21 Preisoep Kippenblokjes met zoetzure saus, 

ananas en rijst 

Gemengd 

fruit 

Dinsdag 22 Bloemkool-

soep 

Worst, bloemkool en aardappelen Choco-

mousse 

Woensdag 23 Tomatensoep Witloof in hesp met puree Banaan 

Donderdag 24 Knolselder-

soep 

Balletjes in tomatinosaus en 

frietjes 

Flan 

Vrijdag 25 Ajuinsoep Gegratineerde vispan met puree Potje ijs 

Zaterdag 26 Asperge 

crème soep 

Boomstammetjes met wortelen en 

aardappelen 

Fruit 

Zondag 27 Tomatensoep 

met balletjes 

Kalkoenfilet met champignonsaus 

en kroketten  

Gebak 

Maandag 28 Minestrone Kaasburger met witte kool en 

aardappelen 

Griesmeel- 

pudding 

Dinsdag 29 Groentesoep Hutsepot met worst Speculoos- 

pudding 

Woensdag 30 Tomaten 

groentesoep 

Gebraad met boontjes en 

aardappelen 

Banaan 

donderdag 31 Wortelsoep Vol au vent met frietjes Rijst-

dessert  



 

SLOTGEDICHT 
 

 

 

 
 

SPELWINNAAR VAN VORIGE MAAND 

 

De winnaar voor de maand februari is: 

Mevr Livia Schollaert! 

 

 
  



 
 

SPEL VAN DE MAAND 

 

 
 

 

 

 

Bezorg je antwoorden en maak kans op een leuke attentie. 

 

Naam: ………………………………………………………………………K ……… 

Veel SUCCES!!!  


